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Meditatie 

 
God mei ús! 

 

We ha Goeiefreed hân, Peaske, Himelfeart en kommende snein hoopje we 

Pinkser te fieren. 

Goeiefreed, de dea fan Jezus, Peaske, de opstanding, Himelfeart, it wurdt 

allinnich seit genôch. Jezus feart op nei syn Heit yn de Himel.  

Ofrûnne snein mocht ik foar gean. De snein tusken Himmelfeart en Pinkster. 

Dizze snein wurdt wezensnein neamd. At je wees bin, dat witte we allegear, 

dan ha je je beide âlders ferlen oan de dea. Dan bliuw je allinnich efter. En 

derom hat de snein tusken Himelfeart en Pinkster dizze namme: Wezensnein! 

As kristen moat we it efkes allinnich dwaan. We bin troch God ferlitten. Mar 

wy witte dat it Pinkster wurdt: 

Pinkster, de Hillige Geast is kommen en wol graach yn’e minsken wenje! Sa 

lang as Jezus net wer by ús op ierde werom is, kin, mei we troch de Geast elk 

momint yn kontakt stean mei God, dy’t ús sa leaf hat. Wy meie ús burgen 

witte by Him.  

At je fertrietich bin of lilk, miskien wol op God of minsken, datst self net 

mear bidde kist, dan bidt Hy foar dy! De geast helpt ús om ticht by Jezus te 

bliuwen. Soms kist it wolris fiele. Net dwaan, fout, of sjoch ris hoe moai God 

de wereld makke hat. De Geast mengt Him mei dyn geast. Hy helpt dy, Hy 

tinkt mei , Hy treast, Hy set dy oan om dyn talint te ûntwikkeljen. Koart sein, 

in bytsje extra power yn dyn libben. 

Stapke foar stapke helpt Hy dy om noch in moaier minsk fan dy te meitsjen. 

As’t do der foar iepen stiest en dat ek wolst fanself  

 

We sjogge de Geast net, mar Hy is der wol. 

Do kist it fergelykje mei de wyn. Dy sjochst ek net, mar is der wol. 

 

Ofrûne snein ha wy yn tsjerke lêzen 

Johannes 14: 15 – 27 en yn fers 18 stiet: 

"Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  

Ik zal jullie niet als wezen achterlaten."  

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien,  

maar jullie zullen mij wel zien,  

want ik leef en ook jullie zullen leven.  

 

Yn de tsjinst ha wy as slotlied it moaie liet “Er is een God die hoort”songen. 



Mei dit liet slút ik dizze meditaasje ôf, yn de hoop dat jo it sa belibje mei as 

de wurden fan dit liet. Vreugde, of blijdschap, droefheid of smart, er is een 

God die hoort. 

 

Wy sjogge Him net, mar altyd om ús hinne troch syn Geast! 

 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 

Er is een god, er is een god 

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart 

Er is een god die hoort 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad 

Wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat 

Dat niet door twijfel ‘t hart wordt verstoord 

Er is een God die hoort 

 

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal 

Heer van het al, heer van het al 

Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal 

Heerser van ‘t gans heelal 

Want onze schepper, koning der aard 

Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard 

Ga dan naar hem, nu ‘t morgenlicht gloort 

Hij is de God die hoort 

 

Van oost tot west, van zuid tot noord 

Mens, zegt het voort, mens zegt het voort 

Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord 

Mensenkind, zegt het voort 

Dwaal niet in ‘t duister, ga niet alleen 

Maar zoek het heil bij Jezus alleen 

Dat al uw hoop op hem is gericht 

Jezus is ‘t eeuwig licht. 

 

Mei in waarme groet fan Anke H. R. 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maanden juli/augustus verschijnt in week 25. 

Kopij uiterlijk donderdag 15 juni 2023 inleveren bij:  

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. Bij voorkeur per e-mail: 

tsjerkebled@knid.nl. 
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 Kerkdiensten 
 

 

 

  

  

 

Zondag  28-mei  ’t Sintrum    Pinksteren 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert                 organist: dhr. J.S. Heeringa 

Collecten: 1. Zending Pinksterzending Egypte       beamer: mw. S. Bandsma  

                  2. Kerk en Pastoraat        deurcoll.: onderh. geb.  

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Castelein 

 

Zondag  4-juni  ’t Sintrum  Voorber H.A.                                                          

09.30 uur - ds. G. Timmer, Kollum                         organist: dhr. K. Schreiber  

Coll. 1. Zending           beamer: dhr. W. Peterson     

         2. Diaconie           deurcoll.: onderh. geb.                             

Er is WEL kindernevendienst                                                             

Kerkrijden: A. Kooistra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag  11-juni  ’t Sintrum H.Avondmaal                                                       

09.30 uur - ds. D.C. Groenendijk, Piershil              organist: dhr. K. Schreiber                                   

Coll. 1. Diaconie           beamer: mw. T. Verbeek      

         2. Zending           deurcoll.: onderh. geb.    

Er is GEEN kindernevendienst                                                                   

Kerkrijden: W. Schaap 

 

Zondag  18- juni  ’t Sintrum   

09.30 uur - drs. T.R.A. Simonides, Burdaard          organist: dhr. J.S. Heeringa  

Coll. 1. Diaconie           beamer: dhr. V. Vellinga     

         2. Kerk en Pastoraat         deurcoll.: onderh. geb.    

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. v. Duinen 

  
Zondag  25-juni  Willibrordus Kerk I.K.O.                                                     

09.30 uur -  mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert    organist: dhr. K. Schreiber  

IKO collecte: SLS de Tijstream   

Er is GEEN kindernevendienst                                                                    

Kerkrijden: J. Teertstra 



Mutaties 
 

Overleden: 

op 9 mei 2023: 

F. Vellema, J. Piersonstrjitte 5, op de leeftijd van 86 jaar 

 

Gehuwd: 

op 28 april 2023: 

W.J. Peterson en M. Wouda, Klokstrjitte 2; sectie 1 

 

Overgeschreven: 

naar de Hervormde gemeente te Akkerwoude-Murmerwoude: 

A. van der Woude, De Teebus 8; sectie 3 

 

 

 

 

Verjaardagen      juni 
    

 

  1 J. van der Woude-Adema   Haniastrjitte 3 

         9151 HN  Holwert   

  1 S. Vellinga      Foarstrjitte 3 

         9151 HD  Holwert 

24 H. Vlasma-Teitsma    Dongeradyk 117 

         9101 GL  Dokkum 

24 G. Faber       Tsjerkestrjitte 9 

         9151 HV  Holwert 

30 G. Osinga      De Teebus 30 

         9151 KX  Holwert   

 

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal Gods zegen! 

 

 

 

Classis 
 

Voor nieuws uit de classis verwijzen we u naar de website van onze  

gemeente: https://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net 

 

 

https://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/


Nieuws uit de wijken 
 

Wijk 1 

 

Mv T v/d Hoop-Rintjema is inmiddels verhuisd . We wensen dat ze daar nog 

een goede tijd mag hebben. 

Mocht u haar een kaartje willen sturen of een bezoekje willen brengen haar 

adres is : 

Meckema State 

Afd E kamer 125 

Tsjerk Hiddestrjitte 42 

9291 AM Kollum 

 

Willem Peterson en Maaike Wouda zijn op 28 april in een volle Willibrordus 

kerk getrouwd. Zij kregen als tekst mee Geloof Hoop en Liefde maar de 

meeste daarvan is de Liefde. Het was een fijne dienst . We wensen hun alle 

goeds toe. 

 

Vriendelijke groet Jantsje Banga 

 
 

Wijk 2 

 

Na een jaar van het zo ontzettend missen van zijn Klaske is op 9 mei heel 

plotseling br. Frans Vellema op 86 jarige leeftijd overleden. De dankdienst 

voor zijn leven is op zaterdag 13 mei geweest. De dienst is verzorgd door 

Anke Hoekstra. Het in memoriam staat verderop in het kerkblad. We mogen 

geloven dat hij nu weer samen is met zijn geliefde Klaske. We bidden hun 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe. 

 

Bij de familie Castelein zijn er op dit moment ook weer grote zorgen : bij hun 

zoon Menno is een hersentumor vastgesteld. Op dit moment wacht hij op een 

oproep voor een operatie. Een hele spannende tijd komt er aan, en we bidden 

hen ook heel veel sterkte en kracht toe en genezing voor Menno natuurlijk. 

 

Hartelijke groet, Alie Kooistra. 

 

 

 

 

 



Ik jou de pinne troch…………. 

 
  

In pear wiken lyn waard ik belle troch Piter van der Woude. Hij frege mij oft 

it foar it folgjende tsjerkeblêd ek wat fertelle woe oer mijsels.   Ik fûn  de 

stikjes fan myn foargongers hiel leuk om te lêzen, dus ik sei fuort dat ik dat 

wol dwaan woe. Mar letter tocht ik …..wat moat ik eins oer mijsels fertelle. Ik 

ha in aardich ‘ gewoan’ libben, ik ha net bysûnder spektakulêre dingen te 

fertellen oer mijsels. Dochs sil ik besykje wat op papier te setten. 

    

 Ik bin Nynke Wijma, ik wenje samen mei Tsjitse de Haan. Wij ha tegearre 4 

berntsjes, Fardau [10], Jilles [6], Marte [4] en Hanne [1]. Wij wenje yn it âlde 

hûs fan Germ en Maaike Venema. Us beppe, beppe Rinskje [Banga] wenne 

skean achter dit hûs. Beppe krige altyd rabarber fan Germ en Maaike, wat se 

dan hearlik klear makke en wat wij dan wer krigen. Ik fûn dit altyd al in leaf 

húske en doe’t wij tafallich te hearren krigen dat Germ en Maaike plannen 

hiene om te ferhúzjen stiene wij dan ek deselde jûn noch bij harren op ‘e 

stoepe. Yntusken wenje wij hjir al wer mear as 11 jier en ite wij noch hieltyd 

fan dy hearlike rabarber dy’t noch altyd yn ‘e tún stiet. 
   

Op 19 desimber 1987 bin ik berne op‘e Medwerterwei yn Holwert. Ik bin de 

dochter fan Pieter Wijma en Jantsje Banga. Ik ha noch 1 âldere sus Rennie. Sij 

wennet yn Drachten. Sij is al frij jong it hûs útgien, wêrtroch se foar in protte 

gjin bekend gesicht mear wêze sil. 

Wij wennen bûtenút,  in prachtich plakje om op te groeien. Al misten we it 

froeger wol dat we net in protte boarters tichtebij hûs hienen, wêr’t we eefkes 

sa hinne rinne koenen. Heit en mem ha dan ek hiel wat mei ús ôffytst doe’t we 

lyts wienen. Doe’t ik letter grutter waard, wie it bûtenút wenjen ek net altyd 

handich. As it donker wie mocht ik net allinnich fytse. Mar ja …..altyd 

ophelle wurde troch heit of mem dat wie fansels net stoer. De mobile 

telefoans kamen doe krekt yn byld, dat wie in útkomst.. Ik liet ien kear de 

telefoan oergean [ oars koste it tefolle beltegoed] en dan gie ús heit op‘e dyk 

stean mei de bûslampe, hij rûn dan nei de Ljouwerterdyk sa dat ik feilich nei 

hûs fytse koe. 

  

Fanôf myn 14de ûngefear ha ik ferskate baantsjes hân. Ik bin begûn bij Marten 

Slager yn ‘e tulpen. Letter kaam ik yn’e kassen yn Holwert te wurkjen. Dit 

wie in prachtige tiid,we begûnen moarns om 5 oere mei wurkjen. We wienen 

dan faak om 11 oere al klear. Dêrnei waard it te waarm yn ‘e kassen. 

We koene dan de rest fan ‘e midde op ‘e Pier sinnebade en swimme. Letter ha 

ik noch in skoftke yn De Waard fan Ternaard oant wurk west, doe noch in hiel 



luxe restaurant. Dit wie net hielendal myn ding, ik fielde mij net hielendal 

thús tusken al dy deftige minsken. Rûn myn 17de kaam ik yn ‘e COOP te 

wurkjen. Ek hjir ha ik altyd mei in protte plesier wurke. Hjir ha ik úteinlik in 

hiel skjoft oant wurk west. Earst op sneons en letter doe ik ek in oare fêste 

baan hie wurke ik alle tongersdeis noch yn ‘e COOP. Dat wie altyd in moaie 

ôfwikseling mei myn oare wurk, ik mis it soms noch wol. Yn 2018 bin ik hjir 

nei hast 14 jier mei stoppe. Ik fûn it altyd hiel gesellich om achter de kassa 

safolle Holwerters te treffen en eefkes mei eltsenien in praatsje te meitsjen. 

   

Ik ha de oplieding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de NHL yn 

Ljouwert dien. Dêrnei bin ik oant wurk gien bij de JP van der Bent Stichting. 

Hjir wurkje ik al wer hast 12 jier. Ik wurkje 3 dagen yn ‘e wike as ambulant 

begeleider yn ’e gemeente Noardeast Fryslân. Ik begelied minsken, faak ek 

gesinnen, dy’t op allegearre ferskate terreinen yn harren libben problemen ha. 

Faak is der sprake fan psychyske problemen, ferstanlike beheining, 

ferslavingsproblematyk en skulden. Ik doch dit wurk al in oantal jierren, en ik 

skrik der noch regelmjittich fan hoefolle skrinende sitewaasjes der sa ticht bij 

hûs ôfspylje. Safolle bern dy’t net yn in feilige sitewaasje opgroeie, en 

minsken dy’t in harren libben te meitsjen hân ha mei geweld [misbrûk] en 

ôfhinklik binne fan sa’n protte ynstânsjes om alles wat harren oerkaam is in 

plakje te jaan. As ik al dy ferhalen hear en lês wat sommige minsken/bern al 

mei makke ha in harren libben, dan kin ik allinnich mar tankber wêze dat myn 

libben o sa ‘gewoan’ is. 

 

Mei 4 jonge bern is der bij ús thús altyd wol drokte, Fuotbalje, hynsterride, 

keatse, swimles der is alle dagen wol wat. Undertusken ha we ek noch de 

noadige ferbouwingen dien en binnen we noch net útbout. Yn en om it hûs 

giet dan ek alles net like hurd as ik soms wolle soe, mar alles op syn tiid! 

Binnen de sjerke bin ik al in oantal jierren leidster fan ‘e kindernevendiensten 

en sit ik al jierren yn ‘e kommisje bijzondere diensten. Dêrneist bin ik ek 

aktyf yn in protte sport- en oare ferieningen yn it doarp. Op dit stuit bin ik 

drok dwaande om tegearre mei Tsjitse in avondvierdaagse te organisearjen. Ik 

tink dat jim no wol aardich te witten kommen binne hoe’t myn libben der sa 

wat útsjocht. Foar it folgjende tsjerkeblêd ha ik Annemiek Wolters (van der 

Boom) frege in stikje oer harsels te fertellen. 

 

Groetsjes,   

 

Nynke Wijma   

   

 



In memoriam Frans Vellema 
 

Precies een jaar na het overlijden van Klaske Vellema-Reitsma ben ik nu het 

in memoriam van haar man Frans Vellema aan het schrijven. Wie had dat 

kunnen bedenken. Klaske overleed 14 mei 2022 en afgelopen dinsdag 9 mei 

werd iedereen opgeschrikt door het bericht dat Frans Vellema plotseling was 

komen te overlijden aan een hersenbloeding. Voor zijn gezin gaat dit hard, 

eigenlijk te snel om het te bevatten. Mar heit hat in raar jier hân, sa ûnwennich 

fan ús mem, hy mocht 86 jier wurde en hat gjin lijdenswei hân. Dit alles 

makket dat de bern sizze kin. It is goed sa!  En het was ook wat op de 

rouwkaart stond: Na een jaar van gemis zijn ze nu weer samen. Op 18 

augustus 1936 werd Frans als vierde kind geboren in het gezin van Sytze en 

Griet Vellema. Ze woonden aan de Fonteinstrjitte, ter hoogte van waar nu de 

Coop winkel is. Frans groeide samen met 2 broers en 2 zusters op in het gezin 

waarvan heit Sytze een fietsenmakerij had en mem Griet baakster was. Zij is 

getuige geweest van de geboorte van veel Holwerters. Frans begon ooit te 

werken, bij zee. Hij parkeerde dan de auto’s voor de mensen die op de boot 

naar Ameland gingen en zo was hij ook boerenarbeider bij boeren in Holwert. 

Op 12 maart 1965 trouwde hij met Klaske. Ze kregen drie kinderen. Frans 

werkte toen bij de stofzuigerfabriek (later Philips) in Leeuwarden. Toen hij 55 

jaar was kon hij vervroegd uit zijn werk. En dat was iets waar hij naar uit had 

gezien. De stress en irritaties van het werk kon hij achter zich laten. En dat 

maakte dat hij als persoon veel ontspannener/milder werd. Ook was dit de tijd 

dat de kinderen vrij snel achter elkaar het huis uitgingen en Frans veel voor 

hen kon betekenen als het op hulp aankwam. Ze konden altijd een beroep op 

hem doen. Voor Frans, maar ook voor Klaske gold: Het zijn de kleine dingen 

die het doen. Een stukje rijden in de auto, of te fietsen en dan aan het einde 

van de rit een fiskje ite bij de lekkerbek in Dokkum. Daar konden geen 

vakanties tegen op. Niet veeleisend ,dankbaar, dat zijn woorden die bij hen 

passen en op zaterdag 13 mei werden die dan ook genoemd in de dankdienst 

voor zijn leven. Tijdens deze dankdienst hebben we zijn leven herdacht en 

Frans nog even heel dicht bij gevoeld. Door de kinderen werd het verhaal van 

zijn leven verteld: hoe hij van stijldansen hield, kanaries en zebravinkjes in de 

volière had, biljarten zijn grote hobby was. Hoe hij kon genieten van de 

pakesizzers en hoe trots hij op zijn oerpakesizzer was. Hoe goed hij de laatste 

jaren dat haar geheugen het steeds meer liet afweten voor mem Klaske heeft 

gezorgd, en hoe hij haar miste dit laatste jaar na haar dood. Herinneringen, die 

altijd zullen blijven. Tijdens de dienst hebben we geluisterd en meegezongen 

met de beamer het lied “De kracht van uw liefde” Frans hield van dit lied: Ik 

voel Uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen 

door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. Houd mij vast, laat Uw liefde 

stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. De laatste jaren dat het 



moeilijk was met zijn vrouw Klaske en in het laatste jaar van het gemis putte 

hij moed en kracht uit dit lied. In voor en tegenspoed wist Frans er is een 

kracht die alles van mij weet en toch van mij houdt.  

En dat maakte, dat de kinderen op de rouwkaart psalm 4 hebben gezet. 

 

” Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

Want slapend kom ik bij U thuis. 

Alleen bij U ben ik geborgen. 

U doet mij rusten tot de morgen, 

En wonen in een veilig huis.” 

 

Dat zijn geloof de kinderen, klein en achterkleinkinderen en iedereen die 

Frans zal missen, troost mag geven voor het leven verder zonder hem 

 

Anke H.R. 

 

 

 

 

Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 15 mei 2023. 

 

Welkom en Opening 

dhr. W. Verbeek (tweede preses) heet ons welkom. Hij leest een stukje: 

Bouwen aan je (levens)huis. Een timmerman was aan zijn pensioen toe. Zijn 

baas vroeg of hij nog één huis wilde bouwen. Hij had er geen zin in, en het 

werd erg rommelig gebouwd. Toen het klaar was zei zijn baas, dit is voor jou. 

De timmerman schaamde zich. Zo is het ook met ons. Wij bouwen ons 

levenshuis, dag voor dag en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Jij 

bent de timmerman, elke keuze die jij maakt, is bouwen aan het huis waarin jij 

morgen leeft. Werk alsof je het geld niet nodig hebt. Heb lief alsof je nooit 

gekwetst bent. Dans alsof niemand kijkt. Hij gaat ons voor in gebed. 

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 3 april 2023. 

Er is een leuning gemaakt voor de preekstoel, hij moet nog worden geplaatst. 

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. 

 

Personalia en Pastoralia 

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden. 

 



Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt uitgedeeld. 

Tsjerkeblêd: In het mei nummer stond veel info. 

Wij gaan dhr. S. Vellinga vragen of hij wat over de ledenadministratie wil 

schrijven. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

Rapporten: 

 

Moderamen 

Er zijn weer veel mails binnengekomen: o.a. Nieuwsbrief april, mei. 

Info Pinksterfeest. 

Nieuwsbrief classis, wordt op website geplaatst. 

De rest wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Beleggings- statuten diaconie 

Beleggings- statuten kerkrentmeesters, 

deze worden doorgenomen en ondertekend. 

Uitnodiging VVH, 75 jarig jubileum 

Er is een mail gekomen van de fam. Bouman. Omdat het pad naast hun huis 

smal is, willen zij graag een deur in de schutting plaatsen, de mobiliteit wordt 

voor Winanda Bouman dan veel beter. Niemand heeft bezwaren. Het college 

zal hun op de hoogte brengen. 

De avondmaalsdienst wordt verschoven naar 11 juni. 

Voorstel van ds. K. van Wijngaarden over een brainstormavond, da. H. 

Graafland gaat daarover contact met hem opnemen.   

 

Per Post 

–  Er zijn vier rouwkaarten binnengekomen, scriba leest ze voor. 

–  Harmen van der Ploeg geboren 26 februari 1943 – overleden 9 april 2023 

–  Wikje Wobbes – Koster geboren 28 april 1926 overleden 14 april 2023 

–  Frans Vellema geboren 18 augustus 1936 overleden 9 mei 2023 

–  Elly Lems – Risseeuw geboren 2 januari 1932 overleden Alphen (NB) 29     

    april 2023 

Er wordt een moment van stilte in acht genomen. 

 

da. H. Graafland wil graag een paar dingen met ons doornemen. 

In het kerkelijk werk zijn drie beroepsprofielen: 

– predikant 

– kerkelijk werker (pastor) 

– gespecialiseerd kerkelijk werker b.v. een jongerenwerker of ouderenwerker. 

Men wil nu kerkelijk werkers gelijkwaardig maken aan predikanten 

(Sacramenten bedienen) 



Daar zijn de predikanten het niet mee eens, om dat gelijkwaardig te maken. 

Volgend jaar gaat da. H. Graafland met pensioen, ze wijst ons daarop, dat wij 

eventueel ook een kerkelijk werker kunnen aannemen. 

Kerkordewijziging “Veilige kerk”. De protestantse Kerk wil een veilige kerk 

zijn. 

Zij willen een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen.(man en 

vrouw) 

Een regeling die de verplichting inhoudt dat predikanten, kerkelijk werkers, 

en ook vrijwilligers in de kerk een Verklaring omtrent goed gedrag overleggen 

(VOG). 

Voor beroepskrachten willen wij dat wel, maar niet voor de vrijwilligers van 

de kerk, dan moeten we voor de halve gemeente een VOG aanvragen. 

 

Smalle kerkenraad 

Ze hebben hun werk doorgenomen. Ze gaan een bezoekje brengen aan 

museum Belvédère in Heerenveen, waar een tentoonstelling is over de dood. 

  

Diaconie/ ZWO-E 

Ze hebben vergaderd met de aftredende en nieuwe diakenen, en de taken 

verdeeld. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

da. H. Graafland vindt het belangrijk dat we een gesprek hebben met de 

leiding van de kindernevendienst. Wat loopt wel goed/ of niet goed. 

 

College van kerkrentmeesters 

De werkzaamheden zijn afgerond. Er moet nog een nieuw plafond boven het 

bargedeelte 

en het zaaltje erachter. Dat wordt in juni gedaan. 

 

Classis/cluster 

Er is een vergadering in Lioessens geweest. Er is voorgesteld om een regio 

kerkdienst 

voor jongeren te houden. Verslagen worden op de website geplaatst. 

 

IKO 

Dit jaar is eerste kerstdag nog geen IKO dienst, alles is al geregeld.   

 

Commissie bijzondere diensten 

Zij zijn aan het brainstormen voor de wadden(buiten) dienst en de 

startzondag.      

 



Website 

Pinksterfeest en classis/cluster vergaderingen  worden daar geplaatst 

  

Ander bezochte vergaderingen 

Er zijn geen andere vergaderingen bezocht. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op maandag 26 juni. da. H. Graafland gaat een 

inleiding houden 

over preken voor deze tijd. 

 

Toekomst kerk in 2024 en gemeenteavond? 

Er komt een nieuw jaarboekje, met de cijfers van diaconie, begraafplaats en 

zending. 

De bestuurswijzigingen moeten worden doorgegeven aan de scriba. 

We besluiten om een gemeenteavond in het najaar te houden, dan zijn de 

cijfers 

van de kerk ook bekend. 

     

Rondvraag 

–  De trouwdienst van Willem Peterson en Maaike Wouda was een mooie 

dienst. 

–  De kaartjes voor de bloemengroet zijn er weer, graag ook doorgeven als er 

    iemand is die in aanmerking komt voor de bloemengroet. 

     

Sluiting 

mevr. T. van der Woude – Plantinga sluit met een Gebed om vervulling met de 

Geest. 

Heer, ik dank U dat ik uw kind ben 

en dat U ook vandaag mij gebruiken wilt. 

Ik mag in uw dienst staan, uw medewerker zijn. 

Ik mag ook vandaag het licht der wereld 

en het zout der aarde zijn. 

Ik mag op mijn plek in de samenleving 

een bijdrage geven aan de komst van uw Rijk. 

Reinig mij van alles wat uw werk-door-mij in de weg zou staan. 

Vul mij met uw kracht 

en bewaar mij ervoor aan de slag te gaan in eigen kracht. 

Heer, ik vertrouw U en wil mij door uw Geest laten leiden. 

Ik geloof dat U vandaag mij blijft vervullen van uw Geest, 

uw kracht, uw blijdschap en dat mijn leven tot uw glorie zal zijn. 

                                                                                                



Jaargids 

Voor het maken en laten drukken van de jaargids hebben we recente 

gegevens nodig. 

Zijn er veranderingen in de namen, tel.nrs, besturen etc., zou u dit dan 

willen doorgeven aan de scriba. 

Dan kunnen we een nieuwe jaargids laten drukken met correcte 

gegevens. 

 

Graag doorgeven voor 1 juni. 

 

BVD Tsjikke van der Woude 
 

 

 

 

Nieuws van de kindernevendienst 
 

 

Op 4 juni zal de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie worden 

gehouden om in september weer fris en uitgerust aan het nieuwe seizoen te 

beginnen.  

 

Tijdens de kindernevendienst op 4 juni staat Lucas 7:1-10 centraal: Jezus 

maakt de slaaf van een Romeinse officier beter. 

 

We hopen deze laatste keer van het seizoen weer op een fijn en leerzaam 

samenzijn.  

 

Graag tot ziens op 4 juni.  

 

Nynke Wijma en Antje Hiddema  

 

l: Jezus maakt de 

slaaf van een Romeinse 

officier beter. 
 

 

 



Pinksterfeest Veenklooster 2023 
 

Het thema van Pinksterfeest Veenklooster 2023 is ‘Amazing Grace’ 

“Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die t niet verdien het leven vond, want ik 

was dood en blind, maar nu kan ‘ k zien.”(opwekking 428). Zou dit de niet de 

uitwerking kunnen zijn wanneer de Heilige Geest mensen in hun hart raakt? 

Ik kan mij zo voorstellen dat dit de reden geweest is dat er zo op die 

bijzondere manifestatie van de Geest na de hemelvaart van de Here Jezus 

zoveel mensen tot geloof kwamen. Ook tijdens latere opwekkingen in de 

wereldgeschiedenis komen mensen tot het besef dat er door Genade van God 

bevrijding en vrede voor hen is. 

 

Moge ook het Pinksterfeest 2023 voor iedereen die er naar uitziet een 

vreugdevolle ervaring van God’s Genade worden! 

 

Lieuwe Bijleveld 

Voorzitter Pinksterfeest Veenklooster 

 

 

Vrijdag      

26 mei 

Activiteit 

21.00 Gezamenlijke start voor vrijwilligers Pinksterfeest 

Veenklooster 

 

 

Zaterdag    

27 mei 

Activiteit 

10.00 – 12.00 • Mannenontbijt met spreker 

• Vrouwenevent: Willy Postma (All-in coaching) + 

zanggroep 

Vanaf 14:00 

tot 17:00 

Meet & Greet: ontmoeting voor jong en oud  

Met Zin in muziek (Evert Groenendijk Muziekwerk) 

20:00 – 22:00 Concertavond met Lemster mannenkoor en dominee 

Jelle de Kok 

 

 

Zondag   

28 mei 

Activiteit 

13:30 – 

14:30 

Sing-in met gospel- en worshipband 

 



20:00 – 

22:00 

Gospel Celebration - Maak kennis met black 

gospelmuziek!  

Met o.a. Elvis E, Muriël Blijd en dominee Orlando 

Bottenbley. 

In het voorprogramma: rap- en zanggroep Mengus 

 

Tickets (10 euro, excl. servicekosten): 

www.pinksterfeest.com/gospelcelebration  

 

 

Maandag    

29 mei 

Activiteit 

10:30 – 

12.00 (inloop 

vanaf 09:30 

uur) 

 

 

 

10:00 – 

12:00 

 

 

Openluchtdienst in het Veenkloosterbos 

• Bernard Terlouw 

• Muziek: Ronald en Gerke Postema: elektrische 

piano en gitaar + eventueel drummer? 

• Zangeressen: Anneke Ypma en Wendy van der 

Velde 

 

Kinderprogramma (vanaf basisschoolleeftijd) in tent op 

het festivalterrein 

• Kindertheater Matthijs Vlaardingerbroek 

 

Tienerprogramma op het festivalterrein 

12:30 – 

16:00 

Diverse activiteiten, muziek, eten en drinken op het 

festivalterrein 

 

• Workshops 

• Markt 

• Opblaasattracties 

• Oegandees kinderkoor (UP4S) 

• Muziekoptredens 

 

13:00 – 

15:00 

Beleefroute in het Veenkloosterbos 

Muziek bij koffiebar: Entheos Vocal Group  

16:00 – 

18:00 
• Afsluiting: Johnny & the Jazzuits 

 

 

 

Bekijk het volledige programma op: www.pinksterfeest.com 

 

http://www.pinksterfeest.com/gospelcelebration
http://www.pinksterfeest.com/


Met brandend hart 
 

Er is een vuur ontstoken in jouw leven, 

een vlammetje gaan branden in je hart. 

Het vuurt jou aan om licht en warmte uit te stralen 

je gunt toch iedereen een nieuwe start? 

 

Waarom zou men zich warmen aan de wereld 

God openbaarde jou Zijn liefde en Zijn trouw 

Het nieuwe leven zou je met zo velen willen delen 

zodat er niemand meer moet leven in de kou. 

 

Met brandend hart mag je de reis beginnen. 

Vertel de mensen maar wie Jezus  is. 

En wordt het moeilijk, weet: “De Geest kan niemand doven” 

Hij geeft je moed en kracht bij jouw getuigenis. 

 

De mensen zullen je misschien bespotten, 

want duisternis en licht geeft altijd strijd. 

Met Christus ben je meer dan overwinnaar 

Hij heeft een ere krans voor jou bereid. 

 

Het vuur dat is ontstoken in je leven 

zal altijd als een Licht zijn op je pad. 

Wees maar niet bang, Hij zal je wegen wijzen 

en houdt je altijd bij de hand gevat. 

 

De Geest is een geschenk van Gods genade 

zodat je weet, nooit ben ik meer alleen. 

Zelfs in de felste strijd mag je ervaren 

Zijn warmte als een deken om je heen. 
 

Jannie de Pauw 

 

 

 

 

 

 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896 

2e preses: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Secretaresse:  

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratiepknholwerd@knid.nl


Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086 

 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 130 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

S. Vellinga Foarstrjitte 3  tel. 561759 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. 

Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.  


